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In de zgn. Stille week voor Pasen en op eerste Paasdag organiseren de PKN 
Haulerwijk-Waskemeer en de NGK Haulerwijk weer 4 gezamenlijke diensten, 
waarin stilgestaan wordt bij het lijden, het sterven en de opstanding van onze 
Heer Jezus Christus. Dit jaar doen we dat vanuit het evangelie van Marcus. In 
de dienst op Witte Donderdag wordt ook het Heilig Avondmaal gevierd en in de 
diensten op Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en eerste Paasdag wordt muzikale 
medewerking verleend door een koor of een kwartet. Na de dienst op eerste 
Paasdag wordt er een gezamenlijke Paasbrunch gehouden, waar iedereen van 
harte welkom is. 
 
Ook is er een gezamenlijk collectedoel. In alle diensten wordt gecollecteerd 
voor Drenthe Mission, een regionaal samenwerkingsverband van NGK-kerken 
in de regio’s Assen en Groningen, gericht op het ondersteunen van mission in 
Zuid-Amerika. Hierbij wordt samengewerkt met partnerkerken in Brazilië, 
Suriname en Venezuela en op Curaçao om het christelijke geloof te delen met 
alle mensen, die Jezus nog niet kennen.  
 
Iedereen, ook gasten in ons midden, gezegende diensten toegewenst! 
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WITTE DONDERDAG 17-04-2025   
 
in de Kruiskerk, Valckeniersweg 3, Haulerwijk om 19.30 uur 
Voorganger: ds. Lydia de Kok-Meeuse 
Muziek: Meine Jansma en Machiel van den Bos, orgel 
Techniek: beamteam NGK 
Thema: Beker, bitterzoet 
 
Welkom en afkondigingen 

Intochtslied: Liedboek Psalm 42: 5, 6 en 7 (staande) 

 
Laat zijn trouw de dag verblijden 
en zijn lied de duisternis. 
Tot Hem roep ik in mijn lijden, 
die de God mijns levens is: 
Vaste grond van mijn bestaan, 
waarom ziet Gij mij niet aan? 
Moet ik onder 's vijands slagen 
thans dit somber rouwkleed dragen? 
 
God, dit zal mijn hart doorboren, 
dit gaat mij door merg en been - 
van mijn vijand moet ik horen: 
‘God is ver, gij staat alleen!’ 
Honend vraagt men dag en nacht: 
‘Waar is God, dien gij verwacht?’ 
In verdrukking moet ik leven, 
door mijn vijanden omgeven. 
 
Hart, onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor den Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer: 
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
altijd aan de dood ontheven. 
 
Votum (gezongen) en groet (gezongen amen) 
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Zingen: Liedboek 558: 1, 4, 5 en 10 “Jezus, om uw lijden groot” 

Jezus, om uw lijden groot 
Om uw leven en uw dood 
Die volbrengen ’t recht van God 
Kyrie eleison 

Om het brood, Heer', dat U breekt, 
om de beker die U reikt, 
om de woorden die U spreekt, 
Kyrie eleison. 

Here, om uw bloedig zweet, 
als U alleen de wijnpers treedt, 
om de kelk vol bitter leed, 
Kyrie eleison. 

Heer', om uw vijf wonden rood, 
om uw onverdiende dood, 
smeken wij in onze nood, 
Kyrie eleison. 

Gebed 

Schriftlezing: Marcus 14: 32-42 
32Ze kwamen bij een plek die Getsemane heette, en Hij zei tegen zijn leerlingen: 
‘Blijven jullie hier zitten, terwijl Ik ga bidden.’ 33 Hij nam Petrus, Jakobus en 
Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden 34 en zei 
tegen hen: ‘Ik ben diepbedroefd, tot stervens toe. Blijf hier waken.’ 35 Hij liep 
nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo 
mogelijk aan Hem voorbij mocht gaan. 36 Hij zei: ‘Abba, Vader, voor U is alles 
mogelijk, neem deze beker van Mij weg. Maar laat niet gebeuren wat Ik wil, 
maar wat U wilt.’ 37Hij liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen te slapen. Hij 
zei tegen Petrus: ‘Simon, slaap je? Kon je niet één uur waken? 38 Blijf wakker en 
bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het 
lichaam is zwak.’ 39 Weer ging Hij weg om te bidden, met dezelfde woorden als 
daarvoor. 40Toen Hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen, want hun 
ogen vielen steeds dicht, en ze wisten niet wat ze Hem moesten 
antwoorden. 41Toen Hij voor de derde maal terugkwam, zei Hij tegen hen: 
‘Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het is genoeg. Het 
ogenblik is gekomen waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de 
zondaars. 42Sta op, laten we gaan; kijk, hij die Mij uitlevert, is al vlakbij.’ 
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Zingen: Opwekking 136: 1 en 2 “Abba, Vader U alleen”   
 

Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d’ uw’ en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 
 

Preek 

Zingen: Hemelhoog 175: 1, 2, 3 en 4 “Getsémane”  

De Vader, die de Zoon een beker reikt, 
tot aan de rand gevuld met bitterheid, 
die Hem benauwt, tot wanhoop drijft. 
Het water dat Hem aan de lippen staat, 
een zee van zonden die Hem angstig maakt. 
Hij gaat ons voor,  
Hij draagt ons door het lijden heen. 

Refrein 1: 
Zie, hoe Hij aan ons lijdt, voor ons strijdt,  
de beker drinkt. 
Wie zijn wij, dat Hij de dood  
in diepe nood en angst verdrinkt? 

De schaduw van de dood valt in de hof, 
waar Jezus worstelt met de wil van God: 
de beker gaat Hem niet voorbij. 
De diepte van zijn lijden, angst en pijn, 
is dieper dan ons lijden ooit zal zijn. 
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Hij gaat ons voor,  
Hij drinkt ons door het lijden heen.  

Refrein 1 

De Zoon, die ons het brood, de beker reikt; 
ons in zijn liefde en gemeenschap leidt, 
gedenken wij in brood en wijn. 
Wij drinken door zijn dood het leven in: 
een zee van liefde schept een nieuw begin. 
Nooit meer alleen, 
met Jezus één, totdat Hij komt. 

Refrein 2: 
Al wie dorst, wordt getroost  
in het brood, de beker wijn. 
Neem het brood, proef van de wijn;  
gedenk dat wij vergeven zijn. 

De Vader, die zijn kind een beker reikt, 
die overstroomt van goedertierenheid: 
de wijnstok bloeit,  
de beker vloeit in eeuwigheid. 

Viering Heilig Avondmaal 

Uitleg en instellingswoorden 

Zingen: Hemelhoog 191: 1, 2 en 6 “Leer mij, o Heer, uw lijden recht 
betrachten” 

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, 
in deze zee verzinken mijn gedachten: 
o liefde die, om zondaars te bevrijden, 
zo zwaar moest lijden. 

'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen, 
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen, 
in onze plaats gemarteld en geslagen, 
de zonde dragen. 

Daar G’U voor mij hebt in de dood gegeven, 
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven? 
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden 
mijn hart niet wijden? 
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Instructie 

Opwekking 

Delen en gelijktijdig gebruiken van brood en wijn  

Lofprijzing: Gereformeerd Kerkboek Psalm 103: 1 en 3 “Zegen, mijn ziel, de 
grote naam des Heren” 

Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefd’ u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 

Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn de daden 
van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 

Dankgebed en Onze Vader (gezamenlijk) 

Collecte: Drenthe Mission 

Slotlied: Hemelhoog 203: 1 en 2 “Via Dolorosa” (staande) 

Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,  
verdrongen zich de mensen in de straat. 
Daar staarden ze Hem na: 
de man die sterven moest op Golgota. 

Refrein: 
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, 
ging de Christus, onze Koning als een lam. 
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan, 
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgota. 

Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug, 
uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd. 
En Hij droeg met elke stap 
de hoon van hen die schreeuwden: “Kruisigt Hem!”. 

Refrein 
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Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon 
en het stroomt door het hart van Jeruzalem. 

Refrein 

Zegen (met gezongen amen) 

We verlaten in stilte de kerk. 
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GOEDE VRIJDAG 18-04-2025   
 
in De Bining, Kerkstraat 13, Haulerwijk om 19.30 uur 
Voorganger: Kor van der Meer 
Muziek: Aurelia Ruis en Christelijk Ooststellingwerfs Mannenkoor 
Techniek: beamteam PKN 
Thema: Marcus’ beschrijving van Jezus’ lijden en sterven aan het kruis 
 

 
 
Welkom en afkondigingen 
 
Aansteken Paaskaars en moment voor stil gebed 
 
Intochtslied: Liedboek 575: 1, “Jezus, leven van ons leven.” 
 
Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
Votum en groet (uitgesproken) 
 
Zingen: Liedboek 22: 1 en 2, “Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij?”              
Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij 
en blijf zo ver, terwijl ik tot U schrei, 
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij? 
Hoe blijft Gij zwijgen? 
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen 
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten, 
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten 
in klacht op klacht. 
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Nochtans, op U, o God die heilig zijt 
en troont op lofgezangen, U gewijd 
door Israël, dat gij hebt uitgeleid, 
steunt ons vertrouwen, 
immers, de vaad’ren bleven op U bouwen, 
dat Gij hen naamt in heilige bescherming: 
Gij hebt, als zij riepen om ontferming, 
hen niet beschaamd. 
 
Gebed  
 
Eerste Schriftlezing: Marcus 14: 17-27 
17Toen de avond was gevallen, kwam Hij met de twaalf. 18 Terwijl ze aanlagen 
voor de maaltijd, zei Jezus: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie, die met Mij eet, zal 
Mij uitleveren.’ 19Ze werden bedroefd en vroegen een voor een aan Hem: ‘Ik 
ben het toch niet?’ 20Maar Hij zei tegen hen: ‘Het is een van jullie twaalf, die 
met Mij uit dezelfde schaal eet. 21 Want de Mensenzoon zal heengaan zoals 
over Hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon 
uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.’ 
22 Terwijl ze aten, nam Hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, 
deelde het uit en zei: ‘Neem hiervan, dit is mijn lichaam.’ 23 En Hij nam een 
beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker, en allen dronken 
eruit. 24 Hij zei tegen hen: ‘Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat 
voor velen vergoten wordt. 25 Ik verzeker jullie: Ik zal niet meer van de vrucht 
van de wijnstok drinken, tot de dag dat Ik er opnieuw van zal drinken in het 
koninkrijk van God.’26Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar 
de Olijfberg.  27Jezus zei tegen hen: ‘Jullie zullen allemaal ten val komen, want 
er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen zullen 
uiteengedreven worden.” 
 
Tweede Schriftlezing: Marcus 15: 27-39 
22Ze brachten Hem naar Golgota, wat in onze taal ‘schedelplaats’ betekent. 23Ze 
wilden Hem met mirre vermengde wijn geven, maar Hij nam die niet aan. 24 Ze 
kruisigden Hem en verdeelden zijn kleren onder elkaar; ze dobbelden erom wie 
wat zou krijgen. 25Het was in het derde uur na zonsopgang dat ze Hem 
kruisigden. 26Het opschrift met de aanklacht tegen Hem luidde: ‘De koning van 
de Joden’. 27Samen met Hem kruisigden ze twee misdadigers, de een rechts van 
Hem, de ander links.  29 De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en 
dreven de spot met Hem: ‘Ach, kijk nou toch eens! Jij die de tempel afbreekt en 
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in drie dagen weer opbouwt, 30 red jezelf toch door van het kruis af te 
komen.’ 31Ook de hogepriesters en de schriftgeleerden maakten onder elkaar 
zulke spottende opmerkingen: ‘Anderen heeft Hij gered, maar zichzelf redden 
kan Hij niet; 32 laat die Messias, die koning van Israël, nu van het kruis afkomen. 
Als we dat zien, zullen we geloven!’ Ook de twee andere gekruisigden 
beschimpten Hem. 33 Op het middaguur viel er duisternis over het hele land, 
die drie uur aanhield. 34Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus 
met luide stem: ‘Eloï, Eloï, lema sabachtani?’, wat in onze taal betekent: ‘Mijn 
God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ 35Toen de omstanders dat 
hoorden, zeiden enkelen van hen: ‘Hoor, Hij roept om Elia!’ 36 Iemand ging 
snel een spons halen, dompelde die in water met azijn, stak de spons op een 
stok en probeerde Hem te laten drinken, terwijl hij zei: ‘Laten we nu maar eens 
zien of Elia komt om Hem eraf te halen.’ 37Nadat Jezus luid geroepen had, blies 
Hij de laatste adem uit. 38 En het voorhangsel van de tempel scheurde van 
boven tot onder in tweeën. 39Toen de centurio, die recht tegenover Hem stond, 
Hem zo  zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij: ‘Werkelijk, deze mens was Gods 
Zoon.’ 
 
Bijdrage Christelijk Ooststellingwerfs Mannenkoor 
 
Preek over Marcus 15: 33-39  
 
Zingen: Opwekking 706, “Zie hoe Jezus lijdt voor mij.” 
 
Zie hoe Jezus lijdt voor mij, 
aan het kruis de dood nabij. 
Die voor mij het oordeel draagt; 
Hij die tot zonde wordt gemaakt.  
Wat een offer - Hij voor mij! 
Wie wil worden zoals Hij? 
Zoveel pijn, ongerechtigheid, 
is op Hem die voor mij strijdt. 
 

Zie hoe Jezus biddend strijdt 
met de pijn, verlatenheid. 
Zo alleen, verwond roept Hij: 
“Mijn God, waarom verlaat U mij?” 
Zie wat Jezus heeft gedaan; 
in zijn lijden heeft doorstaan. 
Zoveel liefde verwondert mij; 
niemand heeft zo lief als Hij. 
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Als de Heer zijn leven geeft 
vlucht de dag, de aarde beeft. 
Zelfs de dood verliest haar macht 
als Jezus roept: “Het is volbracht!” 
Waarlijk Hij is Zoon van God, 
die voor ons gekruisigd wordt. 
Door zijn wonden genezen wij; 
in zijn dood maakt Hij ons vrij. 
 
Heel de schepping slaakt een zucht; 
zij ontwaakt, het duister vlucht. 
Jezus leeft, is opgestaan; 
Hij roept ons uit de dood vandaan. 
Juich, want Hij, mijn Here leeft! 
Hij die overwonnen heeft. 
Nooit meer tranen en nooit meer pijn; 
nooit van God verlaten zijn. 
Juich want Hij, mijn Here leeft! 
Hij, die ons de toekomst geeft. 
Nooit meer tranen en nooit meer pijn; 
nooit van God verlaten zijn. 

Geloofsbelijdenis 

Collecte: Drenthe Mission 
 
Bijdrage Christelijk Ooststellingwerfs Mannenkoor 
 
Dankgebed 
 
Doven van de Paaskaars 

       

      Zingen: Liedboek 575: 5 en 6, “Koning tot een spot getekend.”  

Koning tot een spot getekend 
      met een riet en doornenkroon, 
      bij de moordenaars gerekend 
      overstelpt met smaad en hoon, 
      opdat naar uw welbehagen 
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      wij de kroon der ere dragen. 
      Duizend, duizendmaal, o Heer, 
      zij U daarvoor dank en eer. 
      

      Dank zij U, o Heer des levens, 
      die de dood zijt doorgegaan, 
      die Uzelf ons hebt gegeven 
      ons in alles bijgestaan, 
      dank voor wat Gij hebt geleden, 
      in uw kruis is onze vrede. 
      Voor uw angst en diepe pijn 
      wil ik eeuwig dankbaar zijn. 
 
      Zegen (uitgesproken) 

 

We verlaten in stilte de kerk. 
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STILLE ZATERDAG, 19-04-2025  
 

in De Bining, Kerkstraat 13, Haulerwijk om 19.30 uur 
Voorganger: ds. Lydia de Kok-Meeuse  
Muziek: Jannie Oostingh, orgel 
               m.m.v. kwartet o.l.v. Anja Oosterhoff 
Techniek: beamteam PKN 
Thema:  De graankorrel in het graf 
 
 

 
 

In stilte komen we de kerk binnen.  

Zingen: Sela, In deze stilte (1x kwartet, 2x allen) 

Geef ons uw vrede, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 

Gebed  

Zingen: Als de graankorrel sterft: “Veertig dagen zijn voorbij nu”  1, 2 
(kwartet), 3 en 4 (allen)  

Veertig dagen zijn voorbij nu  
en de winter is gegaan,  
o, wij wachten vol verlangen  
dat het groen van veld en akker  
tot nieuw leven op zal staan.  

Refrein:  
Veertig dagen, weken, jaren,  
wachten, weten en ervaren,  
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dat iets nieuws verandering,  
met vreugd en moeite samenging.  

Veertig weken duurt het groeien  
van het ongeboren kind,  
in de warme schoot van moeder  
tot het klaar is om te komen  
volheid is en nieuw begin.  

Refrein 

Veertig jaren van een leven  
zijn naar mensenmaat een tijd,  
om te leren en te delen  
wat met moeite werd verkregen,  
daardoor worden mensen vrij. 

Refrein 

Veertig dagen zijn gegaan nu  
soms een tocht door de woestijn,  
waar we leerden om te vragen  
hoe je duister kunt verjagen,  
om met Pasen klaar te zijn. 

Refrein 

Eerste Schriftlezing: Johannes 12: 23-26  
23 Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt 
verheven. 24 Werkelijk, Ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en 
sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft brengt hij veel 
vruchten voort. 25 Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het, maar wie in 
deze wereld zijn leven loslaat, behoudt het voor het eeuwige leven. 26 Wie Mij 
dient moet Mij volgen: waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie Mij dient 
zal door de Vader geëerd worden. 
 
Kort moment van stilte 

Zingen: “Als de graankorrel” (canon)  
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Tweede Schriftlezing: Marcus 15: 42-47  
42 Toen de avond al gevallen was (het was de ‘voorbereidingsdag’, dat wil 
zeggen de dag voor de sabbat), 43 kwam Josef van Arimatea, een 
vooraanstaand raadsheer, die zelf ook de komst van het koninkrijk van God 
verwachtte. Hij raapte al zijn moed bijeen en ging naar Pilatus, die hij om het 
lichaam van Jezus vroeg. 44 Het bevreemdde Pilatus dat Hij al dood zou zijn en 
hij riep de centurio bij zich, aan wie hij vroeg of Jezus al gestorven was, 45 en 
toen de centurio dat bevestigd had, gaf hij het lijk aan Josef. 46 Josef kocht een 
stuk linnen, haalde Jezus van het kruis en wikkelde Hem in het linnen. Daarna 
legde hij Hem in een graf dat in de rots was uitgehouwen en rolde een steen 
voor de ingang. 47 Maria van Magdala en Maria, de moeder van Joses, keken 
toe in welk graf Hij werd gelegd. 
 
Kort moment van stilte 

Zingen: Liedboek 650: 1, 3 (kwartet) , 6 en 7 (allen) “De aarde is vervuld”  

De aarde is vervuld 
van goedertierenheid 
van goddelijk geduld 
en goddelijk beleid.  

Zij daalt als vruchtbaar zaad 
tot in de groeve af 
omdat zij niet verlaat 
wie toeven in het graf.  

Het zaad der goedheid Gods,  
het hoge woord, de Heer,  
valt in de voor des doods, 
valt in de aarde neer.  

Al gij die God bemint 
en op zijn goedheid wacht, 
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de oogst ruist in de wind 
als psalmen in de nacht.  

Derde Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 35-49  
35Nu zou iemand kunnen vragen: ‘Maar hoe worden de doden opgewekt? Met 
wat voor lichaam komen ze tot leven?’ 36Dwaas die u bent! Als u iets zaait, 
moet dat eerst sterven voordat het tot leven kan komen. 37En wat u zaait heeft 
nog niet de vorm die het later krijgt; het is nog maar een naakte korrel, een 
graankorrel misschien of iets anders. 38 God geeft daaraan de vorm die Hij heeft 
vastgesteld, en Hij geeft elke zaadkorrel zijn eigen vorm. 39Elk aards lichaam is 
anders; (…) 42Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in 
vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm 
opgewekt, 43wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt 
met schittering en kracht opgewekt. 44Er wordt een aards lichaam gezaaid, 
maar een geestelijk lichaam opgewekt. Wanneer er een aards lichaam is, is er 
ook een geestelijk lichaam. 
Kort moment van stilte 

Zingen: Lied 625: 1 (kwartet), 2 en 3 (allen) “Groen ontluikt de aarde”   

Groen ontluikt de aarde  
uit het slapend graan, 
Nu de zon de zaden  
roept om op te staan. 
Liefde staat op,  
wordt wakker uit de dood. 
Liefde draagt als koren,  
halmen, vol en groot. 

Onder steen bedolven  
lijkt de liefde Gods. 
Rest haar niets dan rusten  
in de harde rots? 
Diep in het graf  
is Hij de weg gegaan 
van het zaad dat stervend  
nieuw ontkiemt tot graan. 

Zaad van God, verloren  
in de harde steen 
en ons hart, in doornen  
vruchteloos alleen – 
heen is de nacht,  
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de derde dag breekt aan. 
Liefde staat te wuiven  
als het groene graan. 

Overdenking 

Stilte 

Zingen: Lied 767: 3, 4 (kwartet), 5, 6 en 7 (allen) “Ternauwernood”  

Voorwaar, het heil is nu nabij, 
uw goedertierenheid. 
en vol verwachting zingen wij: 
God roept de vrede uit! 

Sta op, o God, en maak het waar 
wat heel uw kerk bezingt: 
dag heel uw schepping weer ontwaakt 
uit haar betovering. 

Want groot zijt Gij en daden groot 
zijn door uw hand gedaan; 
het graan ontkiemt ternauwernood 
het sterft om op te staan. 

Gij hebt de groeve toegedekt 
waarin de korrel viel 
om weer te worden opgewekt: 
Adam met hart en ziel. 

Nu is de dag van oogsten daar, 
het hoogste van de tijd; 
een koning als een korenaar 
staat op in majesteit. 

Gebed 
Na “zo bidden wij” volgt een gebedsacclamatie Liedboek 368d (1ex kwartet, 
daarna allen) 
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Collecte: Drenthe Mission 

Slotlied: Liedboek 645: 1, 2 (kwartet), 4, 5 en 6 (allen) “Van de nieuwe 
morgen”  

Zingt ten hemel toe,  
juicht en jubelt Gode,  
want Hij wordt niet moe  
voor ons uit te gaan  
als een vuur vooraan  
levenden en doden!  

Christus onze Heer  
is voor ons gestorven 
en Hij daalde neer 
in het doodsgebied, 
deed de dood teniet 
in de nieuwe morgen. 

Maatslag der natuur, 
kringloop der getijden, 
luister naar het uur 
dat zijn liefde slaat, 
Hij kwam ons te baat, 
Hij zal ons bevrijden! 
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Pasen is de dag,  
dat de dove lippen  
van het stomme graf  
Hem, het woord van God,  
uit de zwarte dood  
in het leven riepen.  

Daarom, zingt Hem toe!  
Hij is onze Heiland.  
Wordt zijn lof niet moe!  
God is opgestaan  
om de hand te slaan  
aan de oude vijand. 

Zegen 

Buiten zingen: Evangelische Liedbundel 132: 1, 2 en 3 “U zij de glorie” 

U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af, 
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf: 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

Ziet Hem verschijnen, Jezus, onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan, volk des Heren, blijd’ en welgezind, 
en zegt telkenkere: ‘Christus overwint!’ 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en in dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
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EERSTE PAASDAG, 20-04-2025 

in de Kruiskerk, Valckeniersweg 3 om 9.30 uur 
Voorgangers: ds. Lydia de Kok-Meeuse en Kor van der Meer 
Muziek: Aurelia Ruis en Voices 
Techniek: beamteam NGK 
Thema: De HEER is waarlijk opgestaan! 
 

 
 
Welkom en afkondigingen 

Voices komt binnen.  

Samenzang: Evangelische Liedbundel 137: “Omdat Hij leeft”  

Omdat Hij leeft, 
ben ik niet bang voor morgen. 
Omdat Hij leeft, 
mijn angst is weg, 
omdat ik weet, 
Hij heeft de toekomst 
en het leven is 
het leven waard, 
omdat Hij leeft. 

Stil gebed 

Votum (gezongen) en groet (gezongen amen) 
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Zingen: Weerklank 172: 1, 2 en 3 “God dank! Laat iedereen het horen” 

God dank! Laat iedereen het horen;  
Christus is waarlijk opgestaan!  
Wij gaan niet in de nacht verloren –  
Pasen: de grote dag breekt aan!  
Geen grafsteen houdt het zonlicht tegen,  
een engel kondigt stralend aan:  
Ziet waar zijn lichaam heeft gelegen,  
waarlijk, de Heer is opgestaan! 

Wij hadden alle hoop verloren, 
niemand van ons zag toekomst meer; 
leeg was ons hart, als nooit tevoren 
zo eenzaam, zonder onze Heer. 
Hopeloos donker was ons leven, 
een bange droom, een lange nacht; 
waar was ons laatste licht gebleven: 
Christus, die ons de toekomst bracht? 

God dank! De hemel heeft gesproken:  
Wie zoek gij toch? Hij is hier niet!  
Een nieuwe lente is ontloken,  
vreugde begraaft het diepst verdriet.  
God lof! De nacht is overwonnen,  
het daglicht krijgt voorgoed ruim baan,  
de toekomst is vandaag begonnen –  
waarlijk, de Heer is opgestaan! 

Zingen: Opwekking 354 “Glorie aan God” 

Glorie aan God. (4x) 

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer.  
Hij's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.  
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht.  
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.  
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.  
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Refrein: 
Overwinnaar zal Hij zijn,  
over zonde, dood en pijn.  
Heel het rijk der duisternis,  
weet wie Jezus Christus is:  
Hij is de hoogste Heer! 

Glorie aan God. (4x) 

Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam:  
Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie!  
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!  
Hij's verslagen, het Lam troont voor eeuwig!  
Jezus is Heer, Redder en Heer!  

Refrein 

Glorie aan God. (4x) 

Heersen met Hem op de troon en zijn stem,  
spreekt van liefde, vervult ons met glorie.  
Heilig en vrij alle tranen voorbij.  
Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding:  
waardig het Lam, waardig het Lam!  

Refrein 

Glorie aan God. (4x) 

Leefregel  

Bijdrage Voices: “Zie de Heer” en “Ik zal zingen van de Here” 

Gebed om de Heilige Geest 

Zingen: Elly en Rikkert, “Weet je dat de lente komt” 

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt 
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit 
De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid 
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit 
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt 
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit 
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Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 
Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan 
Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan 
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan! 

Kindermoment 
De kinderen mogen naar de tafel in de zijbeuk van de kerkzaal. 

Eerste Schriftlezing: Marcus 14: 26-31  

26Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de 
Olijfberg. 27 Jezus zei tegen hen: ‘Jullie zullen allemaal ten val komen, want er 
staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen zullen 
uiteengedreven worden.” 28 Maar nadat Ik uit de dood ben opgewekt, zal Ik 
jullie voorgaan naar Galilea.’ 29Petrus zei tegen Hem: ‘Misschien zal iedereen 
ten val komen, maar ik niet!’ 30Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: juist jij zult 
Me vannacht, nog voor de haan tweemaal gekraaid heeft, driemaal 
verloochenen.’ 31 Maar Petrus hield met grote stelligheid vol: ‘Al zou ik met U 
moeten sterven, verloochenen zal ik U nooit.’ Alle anderen zeiden iets 
dergelijks. 
 

Tweede Schriftlezing: Marcus 16: 1-8 
1 Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria, de moeder 
van Jakobus, en Salome geurige olie om Hem te balsemen. 2Op de eerste dag 
van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het 
graf. 3Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het 
graf wegrollen?’ 4Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was 
weggerold; het was een heel grote steen. 5Toen ze het graf binnengingen, 
zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken 
vreselijk. 6 Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. Jullie zoeken Jezus van 
Nazaret, die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, Hij is niet hier; kijk, dat 
is de plaats waar Hij was neergelegd. 7 Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen 
en tegen Petrus: “Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie Hem zien, 
zoals Hij jullie heeft gezegd.”’ 8 Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf 
vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg 
geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden. 
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Zingen: Liedboek 624: 1, 2 en 3 “Christus onze Heer verrees” 

Christus onze Heer verrees, Halleluja! 
Heil'ge dag na angst en vrees, Halleluja! 
Die ten dode ging aan ’t kruis, Halleluja! 
Bracht ons in Gods vrijheid thuis, Halleluja! 

Prijs nu Christus in ons lied, Halleluja! 
Die in heerlijkheid gebiedt, Halleluja! 
Die aanvaardde kruis en graf, Halleluja! 
Dat Hij zondaars 't leven gaf, Halleluja! 

Maar zijn lijden en zijn strijd, Halleluja! 
Heeft verzoening ons bereid, Halleluja! 
Nu is Hij der heem'len Heer, Halleluja! 
Eng'len juub'len hem ter eer, Halleluja! 

Preek over Marcus 16: 6-7 

Zingen: Evangelische Liedbundel 427: 1-7 “De Heer is waarlijk opgestaan” (in 
wisselzang) 

Refrein (allen): 
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 

Allen: Jezus deed de dood teniet.  
Zing daarom het hoogste lied.  – Refrein (allen) 

Vrouwen: Vrouwen uit Jeruzalem,  
kwamen vroeg en zochten Hem. – Refrein (allen) 

Mannen: En hoe groot was hun verdriet, 
want zij vonden Jezus niet. – Refrein (allen) 

Vrouwen: Maar een engel sprak hen aan:  
Die gij zoekt is opgestaan. – Refrein (allen) 

Mannen: Denkt toch aan zijn eigen woord,  
dat gij vroeger hebt gehoord. – Refrein (allen) 

Vrouwen: Hij, die grote mensenzoon,  
gaat door 't graf heen naar zijn troon. – Refrein (allen) 

Allen: Zoekt Hem bij de doden niet,  
maar zingt mee het hoogste lied. – Refrein (allen) 
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Dankgebed en voorbede 

Bijdrage Voices: “Stralend licht” 

Collecte: Drenthe Mission 

Slotlied: Opwekking 764 “Zegenkroon” 

U zult altijd voor ons strijden;  
U hebt steeds Uw trouw getoond.  
Deze waarheid is mijn blijdschap:  
Heer, U draagt de zegekroon,  
U, mijn Helper en Beschermer,  
U, mijn Redder en mijn Vriend.  
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 

Waar Uw grootheid wordt bezongen,  
wil ik knielen voor Uw troon.  
Waar U bent, verstilt de onrust,  
want U draagt de zegekroon.  
Vul dit huis nu met Uw glorie,  
vul ons hart met heilig vuur.  
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 

Refrein:  
Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon.  
Halleluja! Prijs Hem, Die de wereld verwon. 

U zult altijd voor ons pleiten;  
U zocht door tot U ons vond.  
En geen macht kan U bestrijden,  
want U draagt de zegekroon.  
U bent Jezus, de Messias,  
Die de wereld redding biedt.  
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 

Refrein 

Elke muur wordt neergehaald,  
ieder bolwerk afgebroken.  
U draagt de zegekroon;  
U overwon, U overwon! 
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Aan het kruis leek U verslagen,  
maar U hebt de dood onttroond;  
zelfs het graf kon U niet houden,  
want U draagt de zegekroon. 

Refrein 

Elke muur wordt neergehaald,  
ieder bolwerk afgebroken.  
U draagt de zegekroon;  
U overwon, U overwon! 

Zegen (staande met gezongen amen) 

Bijdrage Voices: “God en God alleen” 

Na de dienst is iedereen van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de 
gezamenlijke Paasbrunch. 

De gezamenlijke kerken wensen u en jullie allemaal gezegende Paasdagen 
toe! 

 

 


