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Kenia  

 

Vakantie in Siaya Kenia van 3 februari 2017 t/m 14 februari  2017 
Ineke, Fransien, Pieter, Liesbeth, Freerkje, Iwan, Joke, John, Francien, Oscar. 
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Vrijdag 3 februari  
3 Februari om 13.45 uur vertrek naar Ineke, ik neem afscheid van 
Arne en Joran, zij mochten een uur eerder van school. De gekregen 
rolstoel voor Jannes zit in de kofferbak, de grote koffer past er net bij. 
Bij Ineke wordt haar koffer nog op de achterbank geplaatst. Allebei 
een rugzak mee als handbagage en de laptoptas voor de verhalen. 
Hopelijk is er WIFI zodat we het thuisfront op de hoogte kunnen 
houden. 
Roelf brengt ons met de auto naar de trein in Assen. De trein gaat om 
15.00 uur. Roelf zet ons af en gaat direct terug naar huis omdat het in 
Assen nog steeds rommelig is met de verbouwing daar. We hebben 
een Ov-kaart voor het reizen, nog nooit gebruikt beiden met de trein. 
We willen inchecken, maar dat lukt natuurlijk niet. We vragen bij de 
kiosk, mw. u moet eerst de kaart activeren voor de trein. Dit kostte 
dus extra tijd, gelukkig wil Fransien altijd vroeg weg en dat kwam 
goed van pas. Intussen is Liesbeth ook gearriveerd. Na het activeren 
kunnen we inderdaad inchecken voor de trein naar Schiphol, een 
rechtstreekse reis. In Zwolle komt John, de zwager van Liesbeth, ook 
in de trein. Hij zit in een andere coupe, we ontmoeten hem op 
Schiphol. We hadden een goede reis met gezellig gepraat naar 
Schiphol. De koffers stonden in een ingang van de trein met de 
rolstoel, bij iedere halte ging Ineke of Fransien daarnaartoe, want 
niemand moest ze meenemen natuurlijk, je weet het maar nooit. 
Om 17.00 uur arriveren we op Schiphol. We checken de Ov-kaart uit.  
We kunnen direct de koffers inleveren, inchecken hadden we thuis 
allen al gedaan. De rolstoel ging mee door de douane, Fransien had nl 
geregeld dat Liesbeth hierin kon blijven zitten tot aan het vliegtuig. 
Omdat ver lopen en lang staan toch erg vermoeiend voor haar is. 
Door de douane gaat voorspoedig, maar wel veel strenger, als 
Fransien daar in haar zelf zacht een opmerking over maakt, reageert 
de Mw. achter de balie geïrriteerd, maar 
snel de-escalerend werken (had ze een 10 
op voor tentamen). De rugzak moest 
helemaal leeg, maar daarna ging het 
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voorspoedig. We drinken een heerlijk kop koffie met een 
chocolademuffin, omdat Fransien alle tentamens voorspoedig had 
gehaald.    
Freerkje van de Van der Honing-Hoitingastichting zou ook met ons 
reizen, maar zij had de ticket van ons niet goed gelezen. Ze belde in 
de morgen met Liesbeth en kwam tot de ontdekking dat wij 3-2 
vertrekken en zij 4-2, halsoverkop heeft ze nog een ticket omgezet en 
koffers gepakt en we ontmoeten haar rond 19.00 uur bij de gate. Ze 
kon nog met ons vliegtuig mee. Liesbeth en John krijgen zelfs een 
stoel aangeboden met meer beenruimte. 
En we mogen met elkaar als eerst het 
vliegtuig in. Heel handig een oudere 
mevrouw in de rolstoel, blijkt ook later in 
Nairobi. Rond 20.30 uur rijden we met het 
vliegtuig naar de startbaan en rond 21.00 
uur zitten we in de lucht. Een prima 
vlucht. Ineke en Fransien zitten naast 
elkaar en het is een gezellige reis. Rond 22.00 uur krijgen we nog een 
warm maaltijd en wat drinken. Daarna proberen we wat te slapen.  
 
Zaterdag 4 februari 
Na het ontbijtje rond 5.30 uur is het bijna 
tijd voor landen. Om 6.30 uur landen we 
zoals in de planning stond. Bij de uitgang 
van het vliegtuig staan de anderen ons al 
op te wachten. Liesbeth weer keurig in de 
rolstoel met driver. Deze driver brengt ons 
door alle gangen naar de douane en overal 
krijgen we voorrang, geen controle en gele 
infobriefjes worden voor ons ingevuld. We mogen door de 
diplomateningang. We werden behandeld als VIP. Dus een rolstoel 
erg handig. Ze brachten ons zelfs naar de vertrekhal. Met een flinke 
fooi bedanken we hen voor de geweldige behandeling. We drinken 
wat fris, koffie of thee in het kioskje en praten wat. Om 8.50 uur 
kunnen we in het vliegtuig voor de binnenlandse vlucht naar Kisumu. 
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Ook hier werden we met veel hulp tot aan de trap van het vliegtuig 
geleidt, de foto’s spreken hierbij genoeg. 
Rond 10.00 uur landen we in Kisumu en worden we ook weer naar de 
bagageband begeleid met driver. De koffers waren er snel en binnen 
een kwartier werden we verwelkomd door George en Pieter. Zij 
waren met 2 auto’s gekomen, we moesten immers met 7 personen 
terug met veel bagage en de rolstoel. 
De ene helft ging direct naar Siaya waar Grace hen opwacht met de 
kinderen om voor hen te zingen. Pieter, Ineke, Freerkje en Fransien 
gaan geld wisselen en naar de supermarkt in Kisumu (Nakumat) voor 
boodschappen. 
Rond 13.30 uur zijn ook zij in Siaya. Vele indrukken onderweg voor 
allen, maar vooral voor Ineke en Freerkje. Ze willen overal wel 
stoppen om foto’s te maken, maar Pieter rijdt door anders komen we 
nooit thuis. 
Dan zijn we in Siaya en rijden langs de 
nieuwe secundairy school, we stoppen 
omdat de schilders de toegangsborden 
maken en gaan even binnen voor een korte 
blik, indrukwekkend, bijzonder wat er in zo’n 
korte tijd is gerealiseerd. Het ontroert enorm 
tot tranen. Dan op naar ons huis. Daar staat 
de koffie en thee klaar en kunnen we alles 
verwerken.                                                                            
De boodschappen en koffers worden opgeruimd. We maken een kort 
rondje naar de oudjes. We delen hen de parfum en aftershave uit, die 
we als cadeautje hadden mee genomen. Dit gaf hilariteit toen we dit 
bij de mannen op de wangen deden. Ze waren erg enthousiast toen 
ze ons zagen en ze herkenden Fransien, vele knuffels werden er 
uitgedeeld. Een warm welkom thuis, zo voelde het voor Fransien. 
Rond 17.00 uur begint het wat te regenen en de hele groep gaat naar 
het huis van George waar zij logeren. Ineke en Fransien blijven in het 
huis van Pieter. We maken een 1pansgerecht van rijst, ui, tomaat, 
sjoekomawiekie (smaakt als boerenkool) en bonen, met wat saus. 
Heerlijk, mar we zijn bijna te moe om te eten. Even afwassen een 
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snelle douche en op bed. Ineke sliep heerlijk, maar Fransien was 
onrustig in de slaap en schrok een aantal keer wakker omdat de 
herdershond aansloeg, deze was er nooit. Het leek dat hij voor haar 
raam lag te blaffen. 
 
Zondag 5 februari 
We staan rond 8.00 uur op, want rond 
9. 00 uur worden we gehaald om naar 
de kerk te gaan met Grace, de kinderen 
en de oudjes. 9.00 uur waren alle 
Nederlandse gasten gearriveerd, maar 
nog geen Grace en kids. Ineke en 
Fransien nemen rond 9.30 uur 
polshoogte, ze stonden op ons te 
wachten. Snel de rolstoel gehaald. We 
willen Jannes meenemen naar de kerk 
in de rolstoel, hij is al jaren niet van zijn 
plaats geweest uit de shelter. We 
hadden het met George overlegd. Dit 
werd een happening, eerst al vanuit het 
huis de schuine opgang af, Iwan helpt even tillen. Later heeft 
Fransien George gevraagd hier een plank tegenaan te laten maken, 
zodat het makkelijker gaat. Dan begint de zware warme tocht. Een 
aantal stukken is erg slecht pad maar met de stuurkunst van Fransien 
en de hulp van vele kinderen ging het prima, ook Freerkje nam 
gedeelten voor haar rekening. Liesbeth gaat mee op de piki-piki, een 
fietstaxi en een paar oude dames op een matatu, brommertaxi. Ze 
spreekt direct af dat ze om 12.00 uur weer gehaald wil worden. Twee 
uur naar deze kerk is voor ons allemaal wel weer genoeg. Bij de kerk 
staat een tent klaar, dus niet in de kerk zoals anders. Het blijkt dat de 
hoge pastor van Nairobi/Mombassa zou komen 
en nu wij ook als gasten.                                                      
Een hele indruk voor de nieuwe mensen om dit 
mee te maken. Fransien werd herkend, net als 
Liesbeth. De pastor is net als altijd erg amicaal. 
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In een lange sliert komen de kinderen zingend in de tent. Ze zingen 
een aantal liederen en gaan dan op een kleedje naast de tent zitten. 
In de kerk liggen nog een aantal hele kleine kindjes, een oudere 
vrouw zit erbij. We worden door een meneer welkom geheten en 
voorgesteld. Liesbeth doet nog een woordje en dan is het de beurt 
aan Ineke. Ineke geeft een korte preek in het Engels over Spreuken 1 
vers 7. “Het begin van alle kennis is ontzag voor de Heer; een dwaas 
veracht de wijsheid en weigert elk onderricht.” Dit is de tekst die 
i.v.m. de opening bij het schoolhek is opgehangen. Het was de wens 
van onze weldoener om een Bijbeltekst aan te bieden. Pieter vond 
deze en Ineke heeft het nagekeken in de grondtekst, nog vergeleken 
met andere opties en vond het ook de meest geschikte tekst. Vanuit 
de overtuiging dat ontzag voor de Heer de basis legt voor een 
gezegend, wijs, leven in harmonie en dankbaarheid. Er wordt met 
aandacht geluisterd.  
Daarna zingen we spontaan nog met ‘ons kinderkoor’ Lees je bijbel, 
bidt elke dag, in het Engels, Nederlands en Swahili. Vervolgens komt 
de hoofdpreek van de bisschop, die steeds opzwepender wordt. Veel 
herhalingen en drama. Als daarna de gebeden komen, raken 
sommigen echt in trance en liggen huilend op hun knieën.  
Om 12.00 uur komt de piki piki rijder, de voorgangers zijn dan nog de 
mensen aan het opzwepen tot intens gebed, we kunnen nu zo niet 
weg. Grace zegt toch tegen de pastor dat wij zo weg willen en ze 
seint dit aan de voorgangers. Dan nemen we afscheid en gaat de hele 
optocht weer naar huis. De rolstoel met Jannes voorop en de rest er 
achteraan. Liesbeth weer op de fiets met de piki piki rijder. Als we 
weer op de verharde straat zijn, roepen we weer een brommertaxi 
voor twee oude vrouwtjes, zij kunnen het bijna niet volhouden en 
hangen beide bij Fransien in de armen. Dit is nog zwaarder dan 
Jannes duwen in de rolstoel. Rond 13.00 uur zijn we dan weer thuis. 
Daar nemen we wat drinken en wat brood. Er zijn vele indrukken 
opgedaan en vele foto’s en film gemaakt door Iwan, Joke. De gasten 
zijn niet kerkelijk en deze geloofsgemeenschap is wel heel bijzonder. 
Heel iets anders dan bij ons. 
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Na de lunch worden de kinderen uitgenodigd om te komen spelen bij 
ons. Ineke reikt dan 17 kinderbijbels uit namens de kerk. Hele mooie 
Engelse kinderbijbels voor elke kamer 1. Er zijn 16 kamers in het 
weeshuis en dan nog een bijbel voor in de bibliotheek. De bedoeling 
is dat er op iedere tafel in de slaapkamer een bijbel ligt, waar ieder 
kind van de kamer dan in kan lezen. Prachtige 
bijbels.                                  
Ook krijgen de jongens en meisjes een voetbal. 
Dan wordt er in groepjes Yahtzee gespeeld. Zes 
kinderen per groepje. Tussendoor krijgt 
iedereen een lolly. De Yahtzee is toch weer 
lastig, de oudere kinderen die het kennen zitten 
namelijk op boardingschool of op een andere 
secundairy school en kunnen niet helpen. Dus 
weer opnieuw met elkaar spelen en uitleggen, 
zodat zij het ook leren. De winnaars waren meisjes en kregen een 
armbandje voor de eerste prijs. Er was veel plezier, Pieter leerde ze 
praten in de dobbelbeker om je wens kenbaar te maken, tot grote 
hilariteit lukte het ook nog een paar keer. Bij Yahtzee was het 
helemaal pret. Na de spelletjes werd er nog dvd gekeken. Ineke had 
mooie dvd’s meegenomen en deze werden graag bekeken.  
Fransien ging daarna nog met Ineke, Joke, Freerkje en John naar de 
markt in het dorp. Ze hadden allen nog niets in het dorp gezien. Er 
werd een rondje gemaakt, vele indrukken opgedaan en vele foto’s 
gemaakt. Een hele belevenis. Vlak bij huis weren nog bananen, 
mango’s en ananas gekocht als fruitsalade als toetje. Toen we thuis 
kwamen had Pieter een grote pan pasta klaar, Iwan had een beetje 
geholpen. Ja, we zijn met acht personen dus veel koken, veel drinken 
en veel afwas. Dat in een kleine keuken. Het blijft Afrika, behelpen, 
maar dat is de charme. 
In de avond blijft de hele club gezellig kletsen over van alles en nog 
wat. Bijzonder acht verschillende mensen bij elkaar in Siaya en dat 
het dan zo bijzonder klikt. Rond 22.00 uur komt George en brengt er 
weer vier mee naar zijn huis om daar te slapen. Niet voor lang want 
morgenvroeg start om 7.40 uur de assembly bij de nieuwe school, 
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daarna nog de assembly bij de primary school en daar worden we 
natuurlijk verwacht. 
 
Maandag 6 februari 
De gasten staan om 6.00 uur op en wij rond 
6.30 uur. Snel aankleden en een ontbijtje, 
Pieter kookt zelfs nog een ei voor ons. Rond 
7.30 uur staat iedereen klaar om naar de 
assembly te gaan. Iwan heeft al zijn 
cameramateriaal weer verzameld. Pieter en 
John gaan niet mee, zij moeten naar Kisumu 
naar het vliegveld om Francien en Oscar te 
halen. 
Een bijzondere en ook emotionele assembly, onze eerste op de 
nieuwe school. Een prachtige plaats op de assembly rotonde, waar 
alle kinderen rondom staan. Op commando van een jongen komt het 
groepje wat voor vandaag uitgekozen is in mars naar de rotonde. Erg 
indrukwekkend. Ze lopen in mars naar de vlag en op het sein laten ze 
de vier vlaggen wapperen. De Nederlands, Keniaanse, Rotary en de 
school vlag. Een paar kinderen doen een kort woordje over de regels 
van de school. Een ander bedankt de leraren, weer en ander doet 
gebed. Liesbeth wordt door George uitgenodigd om te spreken. Zij 
doet dit op een mooie manier en stelt alle gasten voor. Daarna 
spreekt Ineke om de gekozen tekst voor op de ingang van de school, 
Spreuken 1:7 toe te lichten met de oproep dit toe te passen; allen 
luisteren aandachtig. Een waardevol moment. Tot slot bedankt 
Fransien George voor zijn geweldige werk wat hij in korte tijd heeft 
bereikt en dat is mogelijk is gemaakt door het geschonken geld. Ook 
de bouwers worden bedankt voor dit mooie gebouw. Maar bovenal 
danken we God voor deze zegen. 
Daarna wordt de assembly door George beëindigd en rennen alle 
kinderen weer naar de lokalen.  
Wij gaan dan met onze groep naar de assembly van de primary 
school. Ook hier begint het weer in stijl. Een groepje kinderen in 
opmars naar de vlag. Hier is er maar één, de Keniaanse. Hier gaat het 
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toch wat gemoedelijker toe, de kleine kopjes met hun uitdagende 
pretoogjes. Het is wat speelser. Een juf spreekt de hele grote groep 
toe, een aantal kinderen zeggen iets en er is gezamenlijk gebed.  
George stelt ons weer voor. Liesbeth en Fransien werden zeker 
herkend, de namen werden direct geroepen. Ook vertelde George 
dat wij hier de hele week bleven voor de speciale opening van de 
school en dat iedereen ons maar moest helpen om alles te zien. En 
dat ze ons hun verhalen konden vertellen. Nadat Ineke ook hier 
Spr.1:7 toelichtte, 
werden we uitgenodigd in de lerarenkamer waar de leraren zich 
gingen voorstellen. Er waren nog een flink aantal bekende leraren. Ze 
vroegen waar Pieter was, Liesbeth legde hen dit uit. Fransien deed 
het de groeten van Roelf, Arne en Joran en legde uit dat de jongens 
naar school moesten en Roelf bij het thuis was, maar dat ze graag 
mee hadden gewild. Misschien weer de volgende keer. Ook Liesbeth 
deed hen de groeten van wisse en Tanja, die ook niet konden komen. 
Daarna gingen ook de leraren weer aan de slag. Wij gingen thuis 
eerst even koffiedrinken.  
Liesbeth vertelde dat het niet goed ging met haar oudste zus Marie. 
Ze had vorige week haar been gebroken en had longontsteking 
gekregen. Dit gaf wel een rare domper op onze hele groep. Daarna 
vertrokken we in groepjes naar de scholen.  
Ineke en Fransien gaan een ronde maken bij de oudjes, de 
childrenhomes, de keuken, de koeienstal, de timmerplaats, 
kledingmakerij Grace is onze gastvrouw. Daarna naar de secundairy 
school. Susan heeft daar de leiding en zij laat ons de keuken zien, de 
slaapzalen van de jongens en de meisjes. Daarna gaan we zelf de 
klassen rond. Dit werd erg gewaardeerd. 
Met veel enthousiasme werden we 
ontvangen. In iedere klas vroegen we 
welke klas het was, er waren twee eerste 
klassen en twee tweede klassen. In de 
ene klas hadden ze aardrijkskunde en 
vroegen we of ze ook les kregen over 
Nederland. Dit bleek niet het geval. We 
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vroegen waar Nederland bekend van was en daar kwamen de 
bloemen, Amsterdam. Wij vertelden nog van de kaas en de molens. 
In de volgende klas werd godsdienst gegeven. Voor Ineke erg 
interessant. De leraar sprak net over de schepping. 
De volgende was een tweede klas. We vroegen waarom zij van school 
waren gewisseld, ze hadden immers al een jaar op secundairy school 
gezeten ergens anders. Velen hadden gehoord dat de school van Mr. 
George een hele goede school was. Dit was leuk om te horen. 
In de laatste klas werd wiskunde gegeven. Een jongen zette een som 
op het bord voor ons, een geschreven som in luo. Een ander meisje 
ging dit vertalen. Een haan legt per dag één ei, hoeveel legt hij in 7 
dagen. Ik ging rekenen in Engels en zei 1x7= 7 eieren, toen ik het zei 
bedacht ik de haan die geen eieren legt. Dus ik maakte met een grap 
duidelijk dat ik de grap snapte. Ineke nog niet, dus het meisje ging 
nog eens uitleggen. Grote lol. De juf had vast last om alles weer in het 
gareel te krijgen. Leuk deze bezoekjes. 
Alles zag er prachtig en netjes en schoon uit. Alles opgeruimd, dit 
doen de kinderen allemaal zelf. 
Ook de zes kinderen van het weeshuis die nu op secundairy school 
zijn wonen nu bij de school. Dit missen we wel, de groten hielpen de 
kleintjes en ze komen nu ook minder, natuurlijk zitten ze hele dagen 
op school van 7.00 uur tot wel 18.00 uur, zo ook op zaterdag.  
Rond 12.00 uur zijn we moe, warm en dorstig terug. We eten en 
drinken wat. Toen arriveerden Francien en Oscar intussen met Pieter 
en John. We hebben de boodschappen van de Nakumat uitgeladen 
en daarna gingen Francien en Oscar snel naar het huis van George. Ze 
waren erg vermoeid van de reis. Daarna wilde Liesbeth even gaan 
liggen en toen zag ze de app dat Marie de zus van Liesbeth al is 
overleden. Dit was erg snel gegaan. Een hele schrik en verdrietig. 
Zeker zo vlak voor de opening. Ook voor John, de zwager, was dit 
verdrietig, het was zijn schoonzus. Zo zaten we een poos met elkaar 
te praten en waren we er allemaal een poos af. Ineke nam de tijd 
voor Liesbeth. Fransien was niet meer vooruit te branden en ging 
maar een verslag van de afgelopen dagen maken op de meegenomen 
laptop. Iwan, Joke, Freerkje en later ook John gingen naar de primary 
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school waar een wedstrijd was met groepen kinderen die stukjes 
deden. Een jury beoordeelde welk optreden het beste was en deze 
mogen woensdag optreden bij de opening. Ineke en Fransien zagen 
later een aantal foto’s en stukje film hiervan. Het belooft een 
prachtige opening te worden woensdag. 
Ineke, Pieter en Fransien gaan later naar de markt op chapati’s te 
halen voor het avondeten. Met gesneden kool en sukomawikie. De 
chapati’s werden gehaald van twee plaatsen; een jongeman bracht 
ons naar de tweede plek, er waren anders maar 9, dit was wel wat 
weinig voor 8 personen. Pieter bleef in de auto en de beide dames 
gingen over de markt. Er werden nog ananassen gekocht. Een man op 
de markt had het druk over president Trump en hij wilde Obama 
terug. Met een groot pamflet had hij aan Ineke een gesprekspartner. 
Dit kon wel even duren. Maar Fransien drong aan hier niet te veel op 
in te gaan, omdat Pieter maar zat te wachten in de auto. Bij 
terugkomst was de hele club weer op de veranda en werd er wat 
gedronken en wat nootjes gegeten. Rond 19.30 uur hebben Ineke en 
Fransien gekookt. De chapati’s waren al klaar en we maakten er een 
mengsel bij van gehakt, ui, paprika, tomaat, kool, sukomawikie, met 
verschillende kruiden en sausjes. We aten het als een wrap, heerlijk. 
Ook al zeggen we het zelf. Kunnen we nog wel vaker doen. Blij dat wij 
nu gekookt hadden, konden de anderen de afwas doen. Dit hadden 
wij de vorige dag al gedaan. Zo verdelen we de taken eerlijk. 
Daarna nog met elkaar nazitten koffie, thee en later een pilsje en een 
glas wijn. George had nog even tijd en kwam nog een praatje maken. 
Ook Ineke had een heel goed gesprek met George. Een waardevolle 
avond, een vreemde dag, maar wel een dag waar we er allen voor 
elkaar waren en dat met een zo bijzondere samengevoegd 
gezelschap. 
Rond 23.00 uur bracht George de gasten weer naar zijn huis. Nog 
even zitten. Pieter en Fransien blijven nog wat langer hangen. Even 
rust, want direct na zo drukke avond, enerverende dag op bed wordt 
voor beiden geen succes. Samen even nagenieten net als samen in 
2013. Dat was wel heel anders. Zo is het voor Fransien de vierde keer 
in Siaya, maar iedere keer is de beleving anders, maar geweldig. 
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Nog even douchen en dan rond 0.30 uur toch op bed. 
 
Dinsdag 7 februari 
Rond 7.30 uur was Fransien uit bed, de gasten zouden vanmorgen 
eerst bij het huis van George blijven om daar foto’s te maken van 
daar, ook van de visvijvers. Voor ons even een rustige morgen. Wij 
doen het even rustig aan. Iedereen had goed geslapen. Fransien 
maakt dit verslag tot aan deze dag klaar. Er was nog geen tijd voor 
geweest. Rond 10.00 uur gaan Pieter en Liesbeth naar het huis van 
George om koffie te drinken met Francien en Oscar en om de gasten 
daarna naar ons te brengen. Vandaag zien wat de dag weer brengt. 
We drinken met elkaar koffie. Freerkje, 
Ineke, Joke en Fransien gaan op het 
schoolplein in de pauze met de kinderen 
zingen. Lees je bijbel, who is the king of 
the jungle, hoofd schouders, knie en teen, 
vader Abraham en zo nog wat liedjes. Een 
enorme groep kinderen om ons heen, ze 
vinden het net als altijd weer prachtig. 
Daarna gaan Ineke en Fransien naar de 
lagere school, daar is wel lunchpauze, maar mooi de gelegenheid om 
in de klassen te kijken en met verschillende groepjes kinderen te 
praten. Ze willen veel over Nederland weten en we leren hen wat 
woordjes als tot ziens, gefeliciteerd. We vragen een groep meisjes 
waar zij met elkaar over praten. Je ziet nl alleen maar meisjes met 
meisjes en jongens met jongens. We vroegen of ze het weleens over 
leuke jongens hadden. Dit was niet zo zeiden ze allen wat verlegen. 
Wij konden ons dit niet voorstellen. 
Zo ging er weer heel veel tijd voorbij met leuke gesprekjes. 
Rond 14.00 uur begonnen de voetbalwedstrijden. De oudsten van de 
primary school tegen de secundairy school. De Heerenveen tenues 
werden uitgedeeld en aangetrokken. We dachten dat ze veel te groot 
waren, maar dat viel nog mee. Ook was er een groep met de HJC-
shirts, deze zagen er nog prima uit. Er werden weer vele wedstrijden 
gespeeld. Ook was er nu volleybal en korfbal. Mooie baskets en palen 
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voor het volleybalnet. Fransien heeft nog 2x de bal opgeslagen en 
een punt gescoord. Dit werd natuurlijk weer met gejuich begeleidt.  
Fransien heeft aan de kant met grote groepen kinderen over van alles 
gesproken. De andere Nederlanders zaten aan de overkant op 
stoelen. Ook sprak Fransien nog lange tijd met leraar Felix over 
relaties van mannen en vrouwen in Nederland en Kenia. Ook bv. over 
scheidingen en homohuwelijken. Interessant te horen hoe dat hier 
gaat. 
In de avond wordt er weer heerlijk gekookt, aardappelen, 
hamburger, worteltjes en de gesneden groente die over was van 
gisteren. We eten watermeloen na. 
De avond is erg gezellig met elkaar, veel gelach 
en veel indrukken worden met elkaar gedeeld. 
Iedereen, maar vooral Pieter is zenuwachtig voor 
de dag van morgen. De gasten gaan laat naar het 
huis van George, hij heeft bijna geen tijd. Te druk 
om alles goed te regelen. Als iedereen dan weg 
is gaan Ineke, Liesbeth en Fransien nog naar de 
keuken van de school. Hier is het een hele 
drukte. Er wordt al eten gemaakt voor alle 800 
gasten voor morgen. Twee koeien zijn geslacht, 
55 kippen en er ligt een enorme berg tomaten en andere groenten. 
15 mannen en vrouwen zijn druk aan de weer om het vlees te snijden 
en de groenten te bereiden. Ze gaan de hele nacht door. Ze vinden 
het prachtig dat we komen en we zeggen morgenvroeg weer te 
komen om te zien hoe het dan is gevorderd. 
Bij terugkomst gaan we op bed, nadat Pieter eerst de speech nog 
eens voorlas aan Fransien. 
 
Woensdag 8 februari 
De dag begint vroeg, Pieter is om 6.30 uur van bed en al snel volgt de 
rest, er wordt ontbeten met een gekookt eitje. 
Fransien gaat nog even naar de mensen in de keuken zoals beloofd, 
daar is het nog steeds een hele drukte, maar alles onder controle. De 
mensen blijven vrolijk en vinden het fijn dat ik nog even kom. De 
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meeste gerechten zijn klaar. Er ligt alleen nog een stapel groente 
voor de rauwkost. Wat een uren maken deze mensen, gisteravond 
begonnen de hele nacht door en de officiële dag alles uitserveren en 
dan nog eens alles weer opruimen, en dat zonder slaap.  
Pieter maakt zich klaar, hij en George dragen 
dezelfde nieuw gekochte kostuums; samen één. Hij 
vertrekt met Iwan en George rond 8.30 uur naar 
het gouvermentele districtsbureau, waar de 
gouverneur en de ambassadeur komen. Ze maken 
er kennis met elkaar, wisselen wat uit onder het 
genot van hapjes en een drankje. Ze gaan daarna in 
kolonne naar onze compound en Pieter en George 
geven hen een rondleiding. 
Wij worden intussen door twee leraren opgehaald, 
iedereen in nette jurken en nette schoenen. We krijgen een VIP plek 
onder de tent. En wij worden intussen vermaakt door groepjes 
kinderen van school. Mooie declamaties, liedjes en dans. Intussen 
komen alle gasten binnen. Iedereen krijgt een mooie badge met een 
foto van de assembly met ons op de voorgrond en de leraren en de 
receptie op de achtergrond. Iwan had deze foto maandag gemaakt 
en nu was dit allemaal al klaar. Ook in Kenia kunnen ze al heel wat.  
Het programma ziet er als volgt uit: 
08.00-09.30 uur - Arrival of Guests 
09.30-10.05 uur - Arrival of the Ambassador 
10.05-10.10 uur - Nationaal volkslied Kenia en Nederland 
10.10-10.15 uur - Openingsgebed – Provost A.C.K. 
   - uitleg tekst aan de muur Ineke 
10.15-10.30 uur - entertainment Primary en Secundairy school 
10.30-10.45 uur - introductie Principal 
10.45-11.55 uur - B.O.M. Chairperson 
11.55- 11.05 uur- M.C.A.  
11.05-11.25 uur - County directors 
   - T.S.C 
   - Ministry of Education 
11.25-11.40 uur - Dr. Pieter 
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   - Iwan van Nieuwenhoven 
11.40-11.55 uur - County Commissioner 
11.55-12.05 uur - Deputy Governor 
12.05-12.25 uur – Governor Chief Guest 

- Speech by the Ambassador of the Kingdom of    
Netherlands in Kenya 
- Official opening of the school 
- Cake cutting 
- Presentation of presents 

01.00 uur  - lunchen 
Dit alles liep zeker een uur uit, omdat de hoge heren later aan 
kwamen. 
Toen de mensen van de ambassade Dhr. Frans Makken en Stijntje 
Jansen en de gouverneur kwamen met al hun aanhang in allerlei 
belangrijke auto’s, ging iedereen staan. Dit gebeurt bijna nooit in 
Siaya dat er zoveel belangrijke mensen komen.  
De scouting deed hun ceremonie en zij hesen de vier vlaggen. Daarna 
werd het Keniaanse volkslied en het Nederlandse volkslied gespeeld. 
Heel plechtig en wij zongen natuurlijk mee. Alle ogen waren op ons 
gericht. 
Er was een ceremoniemeester die alle sprekers aankondigde. De 
plaatselijke anglicaanse pastor Joan openende de morgen met gebed. 
Daarna mocht ‘pastor Ineke’ het woord nemen om de tekst toe te 
lichten die op de school staat, de tekst die Pieter had uitgezocht als 
wens van de weldoener, Spreuken 1:7. Ze richtte zich met name tot 
de kinderen en de ouders. Dit was een ingevoegd onderdeel, want 
George had bedacht dat een geestelijk woordje er deze dag ook bij 
hoort, om erop te wijzen dat alle wijsheid begint met het eren en 
kennen van God. De kinderen van beide scholen deden toen 
sketches, liedjes en dans, prachtig was het, 
speciaal gemaakt voor deze dag. De 
gouverneur speelde heel goed in op deze 
kinderen en ging ook dansend naar hen toe 
en gaf hen geld. Daarna volgden meer 
mensen ook zij gaven geld aan de kinderen. 
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George was de eerste met een kort woord en een uitleg over hoe 
alles tot stand was gekomen. Met een groot dankwoord aan Pieter, 
maar ook aan alle support van alle Nederlanders die meeleven en 
gedoneerd hebben. Maar zeker ook aan allen die dit met hem 
hebben mogelijk gemaakt. Ook stelde George vier kinderen voor die 
vanuit het project net waren afgestudeerd met hoge cijfers en nu 
wachten tot ze naar de universiteit kunnen, dit wordt dan betaald 
door de regering. Drie kinderen ervan kende Pieter, Liesbeth en 
Fransien van de weeshuizen. De ander kwam uit het dorp, hij woonde 
bij zijn opa, de ouders leefden ook niet meer. Ik weet nog dat zij in 
2013 op de foto gingen, als start voor de secundairy school. Zij 
werden gesponsord door mensen uit Nederland. En nu zijn ze al 
klaar. 
Hierna kwam Pieter die kort de geschiedenis vertelde vanaf 2004 tot 
aan nu en wat er allemaal in deze tijd was bereikt. De start met Coen 
Bakker en de eerste ontmoeting met George. Tot aan de bouw van 
deze prachtige secundairy school. Zijn rode draad was ‘een kind 
zonder scholing, heeft geen kans, een kind met scholing heeft een 
kans’. 
Hij eindigde met een groot dankwoord voor George en met de tekst 
die George boven de deur van zijn huis heeft hangen. “No weapon 
fashioned against you shall prosper.”, Jes.54:17.  
Daarna krijgt Iwan het woord van Pieter, dit was niet bekend bij 
George, dus je ziet hem al kijken wat is dit nu? 
Iwan is gevraagd om namens Rotary 
Nederland de Paul Harris Award aan 
George uit te reiken, de belangrijkste 
onderscheiding die er is voor de Rotary. 
Dit mag in uitzonderlijke prestaties aan 
mensen uit andere landen worden 
uitgereikt. De Rotary is hierbij van mening 
dat dit project dit zeker waard is. Een 
ontroerend moment voor George, maar zeker ook voor Pieter. Iwan 
overhandigd de oorkonde en doet hem de speld op. 
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Daarna spraken vele anderen, hoe langer, hoe interessanter, zo lijkt 
het wel. Vele mooie woorden voor George en voor Pieter. Om dit 
allemaal te vermelden is lastig, maar alles was tot lof en ieder riep op 
tot volledige medewerking om het werk voor Meester George zo 
goed mogelijk te maken en hem te helpen 
waar mogelijk. Er werd zelfs gemeld door 
county commissioner dat George ook een 
onderscheiding van de regering van Kenia 
zal krijgen. Maar wij dachten die had je 
dan nu ook moeten uitreiken. Dus of dat 
er nog van komt?? Het leek er wel op dat 
ze nu vonden dat ze niet achter konden 
blijven, zeker nu ze dit alles hadden bekeken. Ze hebben vooraf 
waarschijnlijk niet door gehad hoe mooi en groot dit project is 
opgezet, volgens ons waren ze erg onder de indruk. 
Na alle toespraken was het dan rond 13.30 uur eindelijk tijd dat de 
ambassadeur samen met Pieter en George het lint voor de opening 
kon door knippen. 
Dit met veel gejuich en gegil. 
Daarna mochten dezelfde heren de prachtige taart aansnijden. Deze 
taart was weer gemaakt door de mevrouw 
die in 2014 ook die prachtige taart had 
gemaakt voor de verjaardag van Arne en 
de opening van Fransien’s shelter. 
Fransien heeft haar hier nog over 
gesproken en bedankt. Het was nu weer 
een prachtige taart, de nieuwe school in 
de groen/witte kleuren. Na het aansnijden 
werd de staart verdeeld en was vast niet genoeg voor iedereen. 
Dit was het einde van de plechtigheid, iedereen kon eten halen. Wij 
werden als VIP in de ruimte van de leraren geplaatst waar al het eten 
voor ons klaar stond. Er stond allerlei frisdrinken op de tafels en alles 
was keurig gedekt. We hebben heerlijk gegeten. We hadden ook wel 
trek rond 14.00 uur. Er was van alles te krijgen, vlees, vis, chapati’s, 
groentes, fruit, aardappelen, rijst, ugali, gehaktballetjes. 
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Toen we het op hadden gingen we weer naar buiten. Daar werden 
nog vele foto’s gemaakt. 
Duncan was van de scouts en de hele groep 
wilde met Fransien op de foto. Daarna zag 
Fransien de vier kinderen onder de tent die nu 
wachten op de universiteit. Ze ging bij hen 
zitten te praten. Het bleek dat ze nog geen 
eten hadden gehad. Er stond een hele lange rij 
voor kinderen en ouders. Fransien zei, jullie 
zijn toch speciale gasten? En regelde dat ze in de vipruimte waar wij 
hadden gegeten konden eten. Dit was snel geregeld. Fransien bracht 
ze daar en gaf hen zeep om hun handen te wassen. Wat zijn het 
leuke kinderen. We zaten gezellig bij elkaar toen Fransien werd 
geroepen. Of ze mee wilde komen; er werden nog cadeaus uitgereikt 
door de bestuursleden van de school. Pieter kreeg een prachtige klok 
met een foto van hem bij de poort van de school, prachtig. Ook deze 
foto was pas maandag door Iwan gemaakt. 
Liesbeth kreeg een mooi Keniaans kleed en een mooie tas. En ook wij 
allen mochten een mooie tas uitzoeken. Prachtig gebaar. 
Daarna ging iedereen moe, maar voldaan en dankbaar terug naar 
huis om even alle indrukken te verwerken.  
Fransien kreeg geen kans, de vier kinderen vroegen om een spelletje 
te doen, Fransien haalde drie sets Yahtzee. Er waren drie tafels heen 
gezet en in drie groepen werd er gespeeld, de vier kinderen kenden 
het nog prima. Toen er 2 beurten waren geweest ging de bel voor de 
assembly, ze wilden liever niet stoppen, maar de plicht roept. Toen 
werd iedereen opgeroepen om te helpen met opruimen, ieder kreeg 
een taak. Voor Yahtzee was toen geen tijd meer, jammer genoeg. 
Maar voor Fransien wel tijd voor een rustmoment, wat ook wel even 
nodig was. Er werd beloofd om morgen het potje af te maken. 
Na wat drinken en even wat praten met ons 
groepje gingen Ineke en Fransien nog naar het 
huis van Zilpa, de verpleegkundige, ze zou thuis 
zijn had ze dinsdag gezegd. Moza (van Mozes) 
was in zijn nieuwe winkeltje met hun dochtertje 
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Tekla van drie jaar. Ze waren blij ons te zien en ze herkenden 
Fransien. Mooie gesprekken hebben we met hem gehad over de 
vuilnis, de slechte lucht, over sparen. Een pientere man, die meer 
geleerd had, hij had goede ideeën over hoe het beter kon. Zijn kiosk 
loopt goed, er komen steeds mensen om een kleinigheidje te kopen, 
ook kunnen ze bij hem water kopen. Hun dochter Dority komt rond 
18.30 uur van school. Hij heeft een kleine voorraad in de kiosk, de 
rest in huis, er was nl al eens ingebroken. Hij koopt van alles en we 
zeggen dat we morgen wat boodschappen bij hem komen halen; veel 
dichterbij en we steunen hem graag. Toen we ons drinken ophadden 
en weer vele indrukken hadden gingen we terug naar huis. Daar werd 
een groot omelet door Pieter gebakken en met acht man gedeeld op 
een broodje. Warm eten hadden we al gehad bij de opening. 
Er werd gezellig gesproken en nagepraat over de mooie dag. Met 
George werd nog gesproken over de seksualiteit onder jongeren en 
of er weleens relaties waren onder jongens en meisjes in de 
weeshuizen. Dit had nog geen problemen gegeven. George vertelde 
dat zij elkaar zien als broertjes en zusjes en dat dat niet hoort. Zo 
werden we weer veel wijzer. Wat een verschil met ons land. Toen 
iedereen rond 22.00 uur vertrokken was, waren we blij dat we op 
bed konden. We maakten een lange nacht. 
 
Donderdag 9 februari 
Vanmorgen rustig opgestaan, we hadden allemaal als een blok 
geslapen. Fransien ging vanaf 8.00 uur weer aan de slag om het 
verslag weer bij te werken. Halverwege de ochtend ging Ineke bij de 
kiosk van Moza wat inkopen doen en een praatje maken. Hij liet zijn 
winkeltje even voor wat het was en liet zijn moestuin en het 
geitengezin zien, dat in hokken van takken woont. Hij gaf toelichting 
bij het voer dat ze krijgen, deels van planten en bomen uit eigen tuin. 
Bijv. Moringa Olaifara. Met de gekochte melk en zakjes koffie hebben 
we voor de hele groep lekkere koffie gemaakt, want de logees van 
George waren ook weer gearriveerd. George had tijd en terwijl de 
rest hun gang ging, hadden Ineke en hij een interessant gesprek over 
onderwijsmethoden, mogelijke uitwisseling met het Liudger in 
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Waskemeer, waar zowel het Liudger als George voor open staan, en 
over correspondenties tussen kerkelijke jongeren en een 
geloofsleerprogramma.  Daar gaan we mee aan de slag!  
We denken dat erover en weer veel te leren valt, hoe je als christen 
in de maatschappij staat.  
Fransien gaat aan het eind van de ochtend 
naar Jannes om te oefenen met krukken 
lopen. Eerst moeten de krukken op de goede 
hoogte, ze staan veel te hoog voor het kleine 
mannetje, maar de pennetjes zitten vast. 
Moza en zijn metselaar helpen om beide 
krukken op dezelfde hoogte te krijgen. Daarna 

gaan ze aan de slag. Stick, stick, step, step. Het 
gaat al vrij snel veel beter. Even rusten en nog 
eens. Jannes vertelt dat zijn rug pijn doet, hij 
loopt al jaren erg voorovergebogen. Dus geen 
wonder. Ik vertel dat de spieren moeten 
wennen, maar als hij langer rechtop loopt dat 
het beter zal gaan. We krijgen bekijks van 
Grace en de andere dames. Na een aantal keer 
een stukje heen en weer lopen we naar zijn kamer om te rusten. Dit 
was ook wel nodig. Ik vertel hem dat ik eind van de middag weer 
kom. En dat we tot ik wegga twee keer per dag kom oefenen. Hij 
vond dit heel mooi en was wel blij net als ik dat het al zo goed ging. 
Maar de rugpijn was bad. Ik zeg hem paracetamol mee te nemen. 
Na een broodje gingen we met z’n vijven als aangemelde gasten naar 
het plaatselijke ziekenhuis, wat echt om de hoek is. We kregen een 
uitgebreide rondleiding van Lucie. 
Dit was geregeld via Zilpa. Fransien had in 
2014 twee dagen hier gewerkt. Nu werd er 
een nieuwe vleugel bijgebouwd en was er al 
een nieuw deel in gebruik genomen. Dat 
klinkt goed, maar er is weinig hygiëne, zeer 
verouderd materiaal en de artsen staken al 75 
dagen in het hele land, om meer salaris en 



21 
 

betere voorwaarden, wat echt wel nodig is zoals we zagen. Ze 
draaien alleen eerste hulp en keizersneden. Er was dus gehalveerde 
beddenbezetting. Iwan mocht fotograferen op de gangen en in het 
papieren patiëntendossier-archief en het apotheekgedeelte. Wij 
zouden hier niet graag terecht komen! 
Ook was er chronisch watertekort, omdat er maar geld was voor 5 
regenwaterreservoirs, terwijl er tien gepland waren. Dit is 
onvoorstelbaar! We bedankten Lucie met een fooi en zegden toe dat 
we in Nederland gaan vertellen hoe er hier dingen ontbreken, in de 
hoop dat er ooit een sponsor komt. 
Fransien vroeg Lucie of ze paracetamol voor Jannes kon kopen, dit 
was lastig en moet in het dorp bij de apotheek, in het ziekenhuis kon 
het niet zonder recept. Ze vroeg waar het voor was. We vertelden 
van Jannes en zijn slechte lopen en rugpijn, door een ernstig ongeluk 
met een vrachtwagen, hij heeft het ternauwernood gered. Lucie 
vertelde dat hij maar moest komen bij de fysiotherapie. We vertelden 
dat dit voor hem niet mogelijk was ondanks de rolstoel. Zij vertelde 
dat ook iemand bij hem langs kon komen. We zeiden dit met George 
te gaan overleggen. 
De apotheek die ons gewezen werd tegenover het ziekenhuis bleek al 
een jaar dicht te zijn, we moesten naar het dorp. Daar hadden we 
geen zin meer in. 
Thuis bij de thee hebben we nog wel even nagepraat. George kwam 
weer langs en we maakten een planning voor de komende dagen. 
Fransien en Ineke gaan rond 17.00 uur nog eens met Jannes oefenen, 
hij had zelf ook al geoefend konden we wel 
zien. Hij pakte direct zijn krukken goed vast. 
De 8 paracetamols die we mee namen uit 
onze eigen voorraad nam hij graag aan. We 
gaven hem één de andere 7 werden aan 
Martin gegeven, hij zal erop toe zien, dat hij ze 
in de morgen en avond neemt. 
Ook had Fransien de laptop mee genomen om de foto’s van 2014 van 
de opening van de shelter te laten zien. Hier stonden de oudjes 
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allemaal op. Allen zaten op de grote nieuwe bank en genoten van de 
prachtige foto’s. 
Grace kwam er ook nog bij, ook zij geniet hier erg van. We lieten haar 
de foto’s zien van het ziekenhuis. Zij was nl nogal verbolgen dat ze 
niet wist dat Fransien in 2014 twee dagen had gewerkt in het 
ziekenhuis. Nu kon ze de foto’s zien als bewijs. 
Om 18.00 uur brengen Freerkje en Joke nog leuke spullen naar de 
weeskinderen, toetertjes, handklepjes, zonnekleppen, ed. Dit werd 
met gejuich ontvangen. Iwan maakte weer de foto’s. Rond 19.00 uur 
hoorden we allemaal muziek toen wij onder de veranda zaten. 
Fransien en Freerkje gingen een kijkje nemen. De kinderen maakten 
er een feestje van, allen kwamen bij het weeshuis van de meisjes 
waar het gebeuren plaats vond. Met elkaar vierden we een gezellig 
feestje met muziek, materiaal, zang en dans. Hoe uitgelatener hoe 
mooier. Het was een bijzondere gebeurtenis, als één familie, onder 
de volle maan die recht boven ons stond. Wat is dit genieten. We 
voelden God van boven met ons mee genieten. 
Toen werd het echt tijd om terug te gaan, Pieter had de boerenworst 
en zijn eigen gemaakte jus met tomaten klaar, de aardappelen en de 
boontjes waren gekookt. Een heerlijke maaltijd, met ananas, mango 
en banaan toe. Iedereen verzorgde een 
onderdeel, tot de afwas tot slot, toen was 
het al 21.30 uur. Nog een kop koffie of 
thee en dan is het tijd dat George de 
gasten mee neemt naar zijn huis, voor 
weer een korte nacht. 
De matatu staat morgen om 8.30 uur klaar 
om John, Joke, Iwan, Freerkje en Ineke 
naar Sarah Obama’s huis te brengen. Fransien, Pieter en Liesbeth 
blijven thuis voor andere dingen, zij zijn er al eens geweest. Er moet 
met Jannes geoefend worden en even wat aandacht voor wat andere 
dingen. Even hun eigen gang, de hele groep is geweldig, maar ook 
wel wat druk. Zo even met een klein groepje is ook prettig. 
George zal met John en Freerkje na Obama nog naar het 
Victoriameer, anders komen ze daar niet meer, zij gaan nl 
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zaterdagavond weer terug naar huis, net als Liesbeth. Rond 16.00 uur 
gaan we dan naar het huis van George en Celine voor een 
afscheidsavond, ook met Oscar en Francien, ook zij gaan zaterdag 
weer naar huis. We zullen daar eten. Dat is Celine wel toevertrouwd. 
Ineke en Fransien zien ernaar uit, zij hebben het huis nog niet gezien 
en zijn er benieuwd naar, zo ook hoe er het er nu met de 
tilapiavisvijvers voor staat. We zullen zien wat de dag vanmorgen 
brengt. 
 
Vrijdag 10 februari 
We staan rond 7.30 uur op, even een ontbijtje en als George om 8.30 
uur de gasten brengt is ook de matatu er al, Patricia, de member of 
the board van de school, gaat ook mee, zij is een nicht van Obama.  
Fransien blijft bij Liesbeth en Pieter en praten dan wat. Daarna gaat 
Fransien oefenen met Jannes en maakt een praatje met de andere 
oudjes. Dit wordt altijd erg gewaardeerd. Daarna even een praatje bij 
de kledingmakers en bij de timmermannen, ook bij de koeienjongens. 
Zij waren druk aan het melken. Daarna even een rondje naar de 
secundairy school. In de keuken gekomen was net de thee klaar, alle 
250 kinderen komen aan gerend voor een dikke beker vol. Een 
meneer moest de bekers vullen, dit schiet niet echt op, dus vraagt 
Fransien om een kan om ook even te helpen. Alle bekers worden 
gevuld, de kinderen vonden het prachtig dat die witte vrouw hielp en 
zei alsjeblief, dank je wel, ze vonden dit grappig. Daarna even bij hun 
in de kantine zitten praten. Ook even bij de leraren een praatje 
gemaakt, we aten kleine mandazi’s. 
Daarna samen koffiegedronken. Rond 12.00 uur was de eerste groep 
weer terug met de matatu. 
Het was een half uurtje rijden in de matatu 
met chauffeur en gids Patricia, een nichtje 
van oma Obama die bij het gouvernement 
werkt en ook bij de opening aanwezig was 
geweest. Het laatste stuk was een weg die 
met geld van Obama is aangelegd. De 
Obamaroad. Er zijn daar veel meer 
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gecultiveerde stukken land met huisjes erop. Aan de rand van Kogelo 
is een hotel gebouwd door een broer van Barak Obama, waar de 
Keniaanse en Amerikaanse vlag wapperen.  
We reden langs de basisschool waar Barak op school was geweest. 
(Achteraf houdt men dit verhaal graag hoog terwijl het Barak sr. 
betreft!) Er was daar buiten een gedenkplaat over mevr. Sara Obama, 
die veel aan kinderwellfair heeft gedaan. 
Daarna reden we langs de secundairy school die de naam van Barak 
Obama heeft gekregen, hoewel hij er uberhaupt niet gezeten heeft.  
Het was hier wat heuvelachtiger als bij ons. Iedereen is supertrots op 
Barak Obama. 
Rechts even verderop is de woning van mevr. Obama, met grote 
oprijlaan en bewaking aan het hek. We mochten plaatsnemen in een 
soort ontvangstruimte met TVscherm.  
Joke vroeg of we de tuin mochten zien en foto’s mochten nemen van 
de koeien, omdat haar vader als boer geinteresseerd zou zijn. Dat 
brak het ijs. We kregen een uitgebreide rondleiding door de 
moestuin, vruchtbomen, en langs de pauwen, kippen, eenden en 
friese koeien. Er was ook een kas met kool en de tomatenplanten 
waren er net uit. 
Vervolgens gaf de jongste dochter van 
Sara Obama aan dat we naar binnen 
konden om haar moeder te groeten. 
Deze Marsat Onyango Obama is 51 en 
zorgt het hele jaar voor haar moeder van 
95. Ze heeft een studerende dochter in 
Amerika en een maand per jaar is ze op 
reis en wordt dan in zorgverlening 
vervangen door Patricia. We namen plaats en spraken uit dat we het 
een eer vonden haar te ontmoeten. Ze was de derde vrouw van opa 
Obama en had (vader!) Barak vaak achterop de fiets naar school 
gebracht. Barak’s opa leefde van 1936-1982. Ook het graf van vader 
Barak was op het terrein. Vader Barak had al een kort huwelijk achter 
de rug toen hij als student in Amerika de moeder van onze Barak 
ontmoette.  
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Ann Durham was een amerikaanse antropoloog (geb. 1942, 
overleden 1995). Ze scheidde na 3 jaar huwelijk in Oklahama van 
Barak sr.  Volgens Wikipedia heeft Barak jr. zijn vader slechts een 
keer gezien toen hij een jaar of tien was. Hij is verder helemaal niet in 
Kenia opgegroeid. 
Maar dat wisten we toen nog niet en we genoten van de gastvrijheid 
van deze familie. Er kwam frisdrank op tafel en we mochten met oma 
op de foto. Dochter Marsat wilde zelfs emailadressen en 
telefoonnummers uitwisselen. 
’s Middags ging Fransien nog even naar Jannes om te helpen met zijn 
loopoefeningen met de nu op maat gemaakte krukken. Hij loopt al 
veel rechter op en straalt. Ook krijgt hij meer praatjes in het Luo. 
Prachtig om te zien wat een beetje liefde en ondersteuning kan 
betekenen. Trouwens, ook de paracetamol die Fransien hem 2x 
daags laat innemen, doet z’n werk. 
Ineke gaat nog even buurten bij achterbuurman Mozes die bezig was 
met het bouwen van een klein appartementje op zijn terrein, waar hij 
volgende maand al een huurder voor heeft. Het wordt keurig.  
Rond 16.00 uur vertrekt het hele gezelschap voor een laatste 
gezamenlijke avond in en rond het nieuwe 
huis van meester George en Seline en hun drie 
kinderen. Het ligt op familiegrond, nogal 
afgelegen en alleen bereikbaar met de Nissan 
met laadbak. 4wheeldrive is wel nodig op de 
weggetjes die eigenlijk niet zo mogen heten; 
eerder te typeren als onbebouwde stroken 
aarde met enorm diepe kuilen. 
We worden in twee shifts gehaald want het 
gezelschap van 10 personen moet in twee 
keer rijden gebracht worden. Eerst krijgen we 
een demonstratie bij de visvijvers. Er zijn 
inmiddels drie vijvers gerealiseerd; twee met 
tilapia en een met ‘mudfish’/meerval. Drie 
mannen gaan half gekleed met een lang net 
door het water om wat te vangen en de oogst 
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aan ons te tonen. Dit herhaalden ze nog twee keer, de hele vijver 
door… Wij hadden eigenlijk gevraagd of George met een schepnet 
wat vis op zou willen lichten voor de foto, maar nu werden er 4 man 
aan het werk gezet gedurende een half uur! 
Daarna maakten we kennis met Seline en kregen een rondleiding 
door het nieuwe grote huis. Het is wat hoger gelegen in de heuvels 
en vanaf de veranda heb je een schitterend uitzicht bij ondergaande 
zon over de velden. Ook zijn er veel bananenbomen gepland rond de 
visvijvers en heeft Pieter er al een paar keer apen zien slingeren. 
Seline had drie dames ingehuurd om voor ons een geweldige maaltijd 
klaar te maken. Ook hier werden er speciaal voor de gelegenheid 
kippen geslacht. 
Helaas hadden ze de haan gespaard, zodat de nachten kort bleven 
voor de gasten! 
Bijzondere momenten werden gedeeld, er werd teruggeblikt op een 
mooie speciale week.  
Pieter en George stonden een tijd met de 
armen om elkaar bij volle maan na te 
genieten en volgens Pieter was dit wel het 
hoogtepunt van hun vriendschap. 
Rond 21.00 uur werden we door de Nissan 
weer teruggebracht. Pieter en Ineke zaten 
nog tot middernacht buiten wat te bomen. 
 
Zaterdag 11 februari 
Vanmorgen eerst maar eens wat langer geslapen. We hebben 
gewoon wat wallen onder de ogen. We zijn ook van ’s morgens vroeg 
tot ’s avonds laat in touw en de warmte zorgt ook voor 
vermoeidheid. Het is hier overdag rond 30 graden. 
Emily was er vanmorgen al om 9.00 uur. Emily was de hulp van het 
Rotarydoctershuis. Zij was er al in 2004 en familie de Nes kent haar al 
13 jaar. Toen de Rotarydocters stopten werd zij werkloos. Ze heeft 
toen de kans gekregen om te studeren voor verpleegkundige. Dit 
heeft ze afgerond, maar ze kan nu geen werk krijgen omdat ze een 
landelijk assessment moet doen. Dit kan pas in september. Ze kon dit 



27 
 

niet betalen. Zo vreemd, in Nederland doe je een opleiding en dan 
ben je gediplomeerd. Hier heeft de regering bepaald dat het anders 
gaat. 
En dus weer geld moet kosten. Wij beslissen dan toch maar dat dit 
betaald moet worden, anders zijn de andere kosten ook voor niets 
geweest. 
Rond 10.00 uur gaan Ineke en Fransien weer naar Jannes oefenen. Hij 
komt de schuine opgang van Fransien’s shelter oplopen met de 
krukken op de juiste manier. Maar dit kost wel veel energie. We 
lopen samen naar zijn kamer. Het gaat heel goed. George komt ook 
nog even kijken en is trots op wat we samen bereikt hebben. George, 
Grace en Martin zullen toezien op zijn lopen, dat dit niet weer zal 
vervallen in het oude. 
Daarna gaan Ineke, Joke, Freerkje en Fransien nog naar de markt 
voor wat tomaten en paprika. Pieter kookt intussen pasta. We willen 
nu in de middag warm eten, want John, Freerkje, Liesbeth, Francien 
en Oscar moeten vandaag terug naar Kisumu, zij vliegen nl vandaag 
weer terug naar Nederland. We kopen nog 100 paracetamols voor 
Jannes of voor de anderen die het eens nodig kunnen hebben. Ze 
kosten maar 40 cent. We geven deze bij Grace in beheer. Freerkje 
koopt in het centrum nog wat souvenirs. 
We eten voor 13.00 uur. George is er om 13.00 uur om met Ineke en 
Fransien naar het huis van Grace te gaan. Weer een heel slecht pad 
om er te komen, we zijn blij dat George een goede coureur is in de 
Nissan. Na zo’n 15 minuten zijn we er. Als we binnen komen wil 
Grace graag met ons bidden. Ze dankte God voor ons bezoek. En 
nodigde de heilige geest uit om bij ons aanwezig te zijn.  
Grace laat ons trots haar nieuw huis zien. Deze 
is in 2015 gebouwd. Ze woont er alleen. Het 
hele huisje staat vol met stoelen en banken. 
Haar slaapkamers staan vol met spullen. Ook 
haar keukentje is vol met potten en bakken. 
Maar ze heeft geen water. Ze haalt het bij de 
buren of neemt het mee van de compound. Ze 
heeft flesjes frisdrinken voor ons klaar staan en chocoladekoekjes. 
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Daarna gaan we snel weer terug met Grace en een meisje van het 
weeshuis.  
We drinken wat en maken er een afscheidsfeestje van met de 
kinderen. Ze krijgen ranja, een lolly, later nog een 
dropje. We zingen en dansen. Ze zingen nog het 
welkomstlied wat we niet allemaal hadden 
gehoord, omdat een aantal later kwamen i.v.m. 
het winkelen in de Nakumat op de aankomstdag. 
Dan om 16.00 uur brengen George en Pieter de 
eerste vijf gasten terug naar het vliegveld. Een 
emotioneel afscheid zoals altijd, het vervelendste van de tijd hier. 
Als de beide auto’s weg zijn gaan wij in huis om de karaoke dvd van 
2014 nog een te zingen en te dansen. Erg gezellig zo met elkaar. Later 
worden onze haren nog gekamd, ze vinden ons 
haar zo zacht. Joke krijgt een klein vlechtje. Velen 
kijken met Iwan nog een boel foto’s. Dit vinden ze 
altijd prachtig. Om 17.30 uur gaan we opruimen. 
Fransien wil nog eens met Jannes oefenen, maar 
hij was in de badkamer. Dus morgenvroeg voor de 
laatste keer nog eens proberen. 
We eten vanavond een broodje met worst en drinken wat bouillon. 
We zitten de avond nog gezellig even te praten, nu alleen nog met 
Joke, Iwan, Ineke, Fransien en Pieter. 
Toch wat vreemd dat de anderen er niet zijn. 
 
Zondag 12 februari 
We gaan van 9.00-11.00 uur naar de 
Anglicaanse kerk met Zilper en haar gezin. 
Zilper en Tekla zijn er al om 8.30 uur, ook niet 
erg Afrikaans. Als Joke er is gaan we met 
George inde auto, Grace gaat ook mee, de 
kinderen zijn nog niet klaar, een aantal meisjes 
komen later. 
We gaan eerst naar de dienst van de jongeren. 
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Het gaat er hier heel anders aan toe dan bij de pinkstergemeente van 
Grace. Meer onze kerk, maar wel iets zwingender. 
Rond 10.00 uur is deze jongerendienst afgelopen en wachten we tot 
de luo dienst is afgelopen, de Engelse dienst 
begint even na 10.00uur. Vlak voor de dienst 
begint, mag Fransien mee naar de nieuwe kerk 
die in aanbouw is, een enorm grote, maar 
wanneer die klaar is? Toch zijn er in drie jaar 
veel gebouwen afgemaakt en wegen nog meer 
verbeterd. Kenia gaat wel door met 
ontwikkelen. 
Dan gaan we in de Anglicaanse kerk, we 
mogen op het voorste bankje. Het koor komt binnen in mooie paarse 
gewaden door het middenpad met een groot metalen kruis voorop, 
zingend gaan ze het podium op. Er worden een aantal liederen 
gezongen, Dan komt de pastor en stelt ons voor, Ineke vertelt nog 
een van het bord bij de school. We blijven dan nog heel even, ze 
hebben zelfs een beamer. Om 11.00 uur verlaten we de kerk, het is 
dan nog lang niet afgelopen. De pastor komt achter ons aan en we 
moeten het gastenboek nog tekenen. Daarna nemen we afscheid. 
George staat al te wachten en brengt ons terug naar Iwan en Pieter.   
Dan worden alle koffers en tassen ingeladen, gelukkig past het in de 
nieuwe auto van Pieter. Dan komt het lastigste van alles, we moeten 
afscheid nemen van iedereen. We gaan eerst naar de oudjes, vele 
knuffels worden gedeeld, er wordt maar gezegd, come again, come 
again. Jannes zit weer op de veranda, we nemen nog eens door hoe 
hij moet lopen en wensen hem alle goeds, je kan ook aan hem zien 
dat hij bedrukt is. We vertellen dat we weer komen, maar wanneer? 
Dan staan achter het huis alle kinderen in drie rijen te wachten, ook 
de vier die wachten op dat ze mogen starten bij de universiteit, we 
geven ze allen een hand, de zonnebril er maar bij op, dan vallen de 
tranen niet zo op. Dikke knuffels en tranen, dan tot slot nog Grace en 
George. Gelukkig komt George in maart al weer naar Nederland. Dan 
maar snel in de auto en niet meer achteromkijken, op naar Kisumu, 
om even toerist te zijn. 
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We eten onderweg een broodje. Pieter brengt ons naar Milhill, waar 
we een nacht zullen verblijven. De koffers worden in Milhill afgezet 
en Pieter brengt ons daarna naar Kibokobay. Waar we willen gaan 
varen op het Victoriameer. Eerst willen we wat drinken met elkaar en 
een kleine lunch nemen met Pieter, maar de man van de boot komt 
en zegt als we de nijlpaarden nog willen zien, dan moeten we nu mee 
gaan, de wind staat nu goed. We nemen dan toch maar afscheid van 
Pieter, zonder iets te eten. We laten Pieter achter.  
We kunnen niet meer bij Kibokobay in de 
boot, want alles is dichtgegroeid met 
hyacint, we gaan met de piki piki motor. 
Fransien en Ineke op een motor en Iwan en 
Joke op een motor. Gelukkig rijden de 
motorrijders voorzichtig om het enorme 
stoffige hobbelpad. 
Dan komen we bij de boot, we betalen de 
motorrijders 100 shilling per motor. 
Dan maken we een mooie tocht op het Victoriameer, we zien een 
prachtige omgeving, veel oude bootjes, spelende kinderen langs de 
kant en wassende vrouwen en ook vele mooie vogels. Maar de 
beloofde nijlpaarden zien we niet. We voelen ons toch wel wat bij de 
poot genomen, zeker voor de prijs die betaald is. Als we aan de kant 
terug komen zijn er geen motorrijders, maar een taxi voor 400 
shilling, 200 shilling meer dan de motorrijders. We zeggen dat het 
niet de afspraak is. De taxi rijder zegt dan we 200 shilling kunnen 
betalen en dat hij de andere 200 shilling wel regelt bij zijn collega. Die 
zoals wij al dachten dronken was. 
In de taxi bleek dat we inderdaad afgezet waren en toen we 
vertelden dat we ook geen nijlpaarden hadden 
gezien, werd de taxichauffeur boos op zijn 
collega. Hij bood ons aan om morgenvroeg om 
9.00 uur met ons op de boot naar de 
nijlpaarden te gaan, gratis. We overleggen met 
elkaar en nemen zijn aanbod aan. We spreken 
af morgenvroeg 9.00 uur bij Milhill. 
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Dan gaan we eindelijk eten bij Kibokobay (want nijlpaarden bay 
betekent in Luo). We nemen nu maar een diner, heerlijke nacho’s 
met saus, kaas en groente, patat en samosas. Dat valt er heerlijk in. 
Met wat heerlijk koud drinken, voelen we ons al snel weer gezegende 
mensen. Toch fijn om dit aansluitend te doen na het afscheid, het 
zorgt ervoor dan het weeïge afscheidsgevoel wat verdwijnt.  
We zien nog dat eer twee mensen gedoopt 
worden in het zwembad wat op het terras is 
van Kibokobay. Bijzonder, Ineke spreekt nog 
met de pastor en feliciteert de dopelingen. 
Rond 18.30 uur gaan we terug naar Milhill, 
de receptie belt een taxi voor ons. Het is de 
taxichauffeur van de boot. Hij brengt ons 
terug, we hoeven niet te betalen, dat kan morgen als hij toch met ons 
op pad gaat. 
In Milhill drinken we een kop koffie en een flesje fris, we praten wat 
met de gasten in de prachtige gemeenschapsruimte. We horen vele 
verhalen van de priesters en van dames die vele projecten bezoeken 
in Kenia. Leuk om te horen allemaal. 
Rond 22.30 uur gaan we naar de 
slaapkamers. Even lekker douchen. Maar 
na de douche komt het zweet alweer, het 
was vandaag 38 graden. Fransien neemt de 
handdoek in bed, om het zweet steeds 
maar weg te vegen, later slaapt iedereen 
heerlijk.  
 
Maandag 13 februari 
We gaan om 7.30 uur in Milhill ontbijten. Keurig om 
9.00 uur in onze taxichauffeur aanwezig. Hij gaat 
weer met ons naar de boot. Nu zien we wel de 
nijlpaarden, niet zo mooi als in 2011, maar ze zijn er 
wel, prachtig zo ’s morgens op het meer. We 
genieten met volle teugen, nog even Kenia 
opsnuiven.                  
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Na 10.00 uur gaan we met de chauffeur nog wat geld wisselen en dan 
brengt hij ons naar de Massaimarkt, waar we allen nogal wat 
souvenirs kopen. Iedereen wil ons wel wat verkopen. Afdingen is hier 
wel nodig. 
 
Als we terug komen eten we heerlijk warm met alle gasten in Milhill. 
We krijgen pasta, met groenten en gehakt en tomatensaus, als toetje 
nog een pannenkoek, heerlijk. Daarna is er tijd om nog even te 
rusten, verhaal te schrijven. Dan gaan we douchen en de koffers 
pakken. We drinken nog wat thee en om 16.00 uur laten ons naar het 
vliegveld brengen. We vertrekken om 18.40 uur naar Nairobi. We zijn 
daar om 19.30 uur. We eten daar gezellig wat, Iwan, Joke, Ineke en 
Fransien. We vliegen dan om 23.59 uur met de KLM terug naar 
Amsterdam. 
 
Dinsdag 14 februari 
We komen om 6.30 uur aan op Schiphol. Fransien krijgt nog een 
koffer controle, zonder problemen. We gaan dan met de trein terug 
naar Wolvega, waar Roelf ons staat op te wachten. Joke en Iwan 
reizen ook mee. Zij worden door de moeder van Joke opgehaald. Zo 
kunnen we terugkijken op bijzondere dagen, met bijzondere 
gebeurtenissen en met bijzondere mensen. Om nooit te vergeten. 
  
 

 


